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Zondagsbrief 

Zondag 16 maart 2025 
Kleur: paars 

 

Tweede zondag 40-Dagentijd 
 

Voorganger:     ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst:  Wim de Putter 
Organist:    Akko de Feijter 
Koster:    Leen Dieleman 
Videowall:     Hendrik-Jan Jeddens 

 

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt 

 
Tijdens deze dienst is er ook aandacht voor Biddag voor Gewas en arbeid 
 
Tijdens de 40-Dagentijd staat er voorin de kerk een liturgische schikking. 
Het thema van de schikking is ‘Heilig je leven’. 
 

'In de Veertigdagentijd bezinnen we ons op onze relatie met God, onszelf en onze naaste. 
Leven in het licht van Gods koninkrijk vraagt niet om passief afwachten: we worden 
uitgedaagd om ‘als nieuw’ te leven en te onderscheiden waar het op aankomt.’ 

 
Met de kinderen volgen we het project van Kind op Zondag ‘Een nieuwe dag’. 
 

Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt een nieuwe dag. Tegelijk is het bijzonder en 
betekenisvol: elke nieuwe dag laat zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen 
nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Een rode draad in de verhalen van deze 
veertigdagentijd is dat ze toekomstgericht zijn: ze laten zien hoe God dóórgaat met mensen. 

 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er op dit moment niemand in het ziekenhuis. 
Na opname in het ziekenhuis is mevrouw Adrie Francke opgenomen in  
Ter Schorre voor revalidatie, kamer 202 
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen,   
naar mevrouw Joke Scheele in Vremdieke, kamer 106 en naar  
mevrouw Ankie van der Leun in Westdorpe. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Orde van dienst 
 

Thema: ‘Ken je dat verhaal’ 
 

Orgelspel  
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
  Tekst bij de liturgische schikking: Witte bloemen, puur en stil 
       ademen licht op de berg 
       Hemel raakt aarde 
       stralend gaat het wonder open. 
 

Dienst van de Voorbereiding 
 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 
 
Aanvangslied: ‘Morgenglans der eeuwigheid’ 
   Lied 213: 1 en 2                      (zo mogelijk staande) 
     

Bemoediging en Groet   
  

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen:  En niet loslaat het werk van Zijn handen. 

 

Voorganger: Genade zij U en vrede, van God onze Vader, 
     door Zijn Zoon Jezus Christus, 

in de gemeenschap van de Heilige Geest. 
Allen:   Amen        (daarna gaan allen zitten) 

 
Inleiding bij deze dienst 
 
Zingen: ‘Overstroom ons met uw licht’ 
  vervolg lied 213: 5 
 

Gebed om ontferming 
 

Zingen ‘Licht in onze ogen’   
Lied 463: 1, 2 en 3 

 
Tien Woorden 
 
Zingen: ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here’ 
  Lied 272: 1 en 4  
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Dienst van de Schriften 
 

Gebed van de Zondag 
 
Met de kinderen:  Project Kind op Zondag: ‘Een nieuwe dag’ 
    Vandaag: ‘Ken je dat verhaal’ 
 

 Zingen: ‘Een nieuwe dag’ 
   Tekst: Erik Idema 
   Melodie: lied 215 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’ 
 

Een nieuwe dag, een nieuw begin 
van hoop en van verwondering. 
Het is weer licht, kijk om je heen: 
God laat de mensen niet alleen. 
 

Een oud verhaal gaat nooit voorbij: 
God wijst de weg, Hij is dichtbij. 
Hij kent je angst en verdriet 
en jou verlaten zal Hij niet. 
 

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de Kinderkring, 
o.l.v. Kobi Heeringa 
 

Schriftlezing:    Exodus 34: 27 – 35      Lectrice: Margriet Rous 

 

Zingen: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’  Lied 834: 1, 2 en 3  
 

Evangelielezing:   Lucas 9: 28 – 36  
 

Zingen:  ‘Soms groet een licht van vreugde’ Lied 910: 1 en 3 

 
Uitleg en Verkondiging     
 

Muzikale bijdrage  

 
Bij het volgende lied: 

Het hele verhaal van de verheerlijking op de berg wordt in een vijftal coupletten 
verteld waarbij de discipelen die met Jezus mee zijn gegaan niet worden genoemd.  
Bijzonder is dat elk couplet wordt besloten met een ‘Halleluja’ wat voor ons in de 
veertigdagentijd een beetje vreemd is aangezien het Gloria in deze periode afwezig is 
maar wanneer we bedenken dan dit lied in de anglicaanse en lutherse traditie ook 
gezongen wordt en waarbij dit Bijbelverhaal in de Epifanie tijd wordt gelezen is dit 
Halleluja ook niet zo vreemd en kijkend naar strofe vijf is dit helemaal passend. 

 

Zingen: ‘Christus staat in majesteit’ 
  Lied 545: 1 – 5  
 

  Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in de kerk 
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Dienst van Gaven en Gebeden 
 

Inzameling van de gaven bestemd voor de diaconie. 
 
Gebeden - dankgebed en voorbeden voor kerk en wereld, stilgebed,  

afgesloten met het ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied:  ‘Bron van liefde, licht en leven’ 
  Lied 793: 1 en 2                   (zo mogelijk staande) 

 
Heenzending en zegen   

 

beantwoord met gezongen Amen (Lied 431c) 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat  
 
 

Aansluitend is iedereen van harte welkom  
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris 

 
Bij de komende dienst: 
 

Zondag 23 maart, Derde Zondag Veertig dagentijd, dienst om 10.00 uur 
waarin drs. Kelly Keasberry uit Antwerpen hoopt voor te gaan. 
 

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie – Moldavië. 
 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat 
 
 
 

Komende week 
 

Dinsdag 18 maart: Open Kerk en Middaggebed 
De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. 

 
Vrijdag 21 maart: Samen koken, samen eten, samen is alle leuker… 
    Zie pag. 7 

 
Zaterdag 22 maart:  Zangavond, aanvang 19.30 uur 

Het thema is : Onderweg naar Pasen 
We beginnen in de Lijdenstijd en maken 
gaandeweg een overgang naar Pasen. 
Zingt u mee?  Van harte welkom! 
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Mededelingen 

Bericht van overlijden 
Oud-bisschop van Rotterdam monseigneur Ronald Philippe Bär, is op 96-jarige 
leeftijd overleden (29 juli 1928 - 08-03-2025). 
De van oorsprong protestantse Bär werd na zijn studie theologie katholiek.  
In 1983 schopte hij het tot derde bisschop van Rotterdam, als opvolger van Ad 
Simonis. Tien jaar later trok hij zich terug in het klooster van Chevetogne. 
Meerdere keren is hij voorgegaan tijdens bijzondere dienst in Sluiskil en 
Philippine. 
 
Ontmoetingsmaaltijd 
Op vrijdag 27 maart is er om 17.30 uur in De Kaaie weer de jaarlijkse 
Ontmoetingsmaaltijd. 
Iedereen uit de omgeving is van harte welkom. 
Er wordt een bijdrage gevraagd ten bate van het voedselproject van pater 
Swinne, die werkzaam is in Colombia. 
Opgave via het het parochiebureau: 0115-616006 of bureau@eparochie.nl 
 
Christelijke pubquiz - 28 maart 
Op vrijdag 28 maart is er een christelijke pubquiz in de 
Ontmoetingskerk van de PKN in Terneuzen (Koninginnelaan 4), 

met als doel geld op te halen voor de MudRaise van 
International Justice Mission!  
De inloop is om 19:30, de quiz begint om 20:00.  
Je kunt je aanmelden in teams van max 4 personen 
(individueel kan ook) via diaconie@pgterneuzen.nl. 
Deelname is gratis (vrijwillige bijdrage) en je krijgt er een avond vol gezelligheid, 
hapjes en drankjes voor terug!  
Hopelijk tot dan. 
 
Wereldmaaltijd  

De jaarlijkse wereldmaaltijd wordt dit jaar 
gehouden op dinsdag 1 april. Iedereen is van 
harte welkom.  
Aanvang van de maaltijd is 18.00 uur in de 
ontmoetingsruimte van de kerk, de zaal is open 
vanaf 17.30 uur.  
De kosten bedragen € 15,00 per persoon (dit is 
exclusief drankjes).  

De opbrengst is bestemd voor ons ZWO project: Delta voor Colombia.  
U kunt zich opgeven t/m zaterdag 29 maart. bij Catrien Mol 
tel. 0115-441397 (06-51039310) , bij Ko Dees tel. 0115-441241, of via de intekenlijst bij 
de ingang van de kerkzaal. We rekenen zoals voorgaande keren op veel belangstelling 
voor deze bijzondere maaltijd.  

mailto:bureau@eparochie.nl
mailto:diaconie@pgterneuzen.nl
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Nieuws van het muziekfonds 
 
Het is al even geleden dat we iets van ons hebben laten horen, maar dat betekent niet 
dat we stil hebben gezeten.  We zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om op 
verschillende manieren muziek te laten klinken in de kerk. 
Op de kalender hieronder kunt u zien wat we in petto hebben. 
 

We hebben ook plannen voor een Open Podium, zo ergens in de maand juni.  
Hierbij krijgen muzikanten een kans iets van zichzelf te laten horen en zien.  
Zodra we een datum weten, hoort u dat. 
 

Mocht u het muziekfonds geldelijk willen steunen, dan kunt u een gift overmaken op 
rekeningnummer NL13 RABO 0373 7431 49 tnv CVK Protestantse gemeente Hoek 
onder vermelding van “muziekfonds”.   
Een contante gift is natuurlijk ook welkom. 
 

Een muzikale groet van Marinka Mahu en Henk Siersema 
namens werkgroep Liturgie en Eredienst 
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Samen koken 

Samen eten 

Samen is alles leuker 

De tweede ronde! Komt u ook gezellig eten? Iedereen is welkom. 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

Waar? Kerkgebouw Protestantse gemeente Onder de Wieken 

Langestraat 6 in Hoek 

Wanneer? Vrijdag 21 maart 

Hoe laat? Aanvang 16.00 uur samen koken 

Aanvang 18.00 uur samen eten 

Maar?  Meld je aan bij Danielle via danejansen@hotmail.com 
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Van de duurzaamheidsgroep:  

Tip van de maand 
 

Vogels en planten leren kennen 
 
Deze maand niet zo zeer een duurzame tip maar wel een tip die je meer in 
contact laat komen met natuur en schepping. 
 

Het is bijna lente en wat is er dan mooier dan de opkomende planten en 
bloemen en de vrolijke geluiden van vogels. 
Maar heel vaak heb je geen idee welke vogel er nu zingt of welke plant je nu ziet. 
 

Daar zijn tegenwoordig geweldige apps voor:  
 

ObsIdentify en de nieuwste app Observation voor planten, bomen en dieren. 
Beide apps zijn verbonden aan de site waarneming.nl. Je neemt een foto via de 
app en dan weet je welke plant, boom of dier je ziet. De informatie gaat naar de 
site waarneming.nl en de mensen daarachter bekijken de foto's nog eens en 
passen de informatie eventueel aan. (Onder andere 1 van onze eigen 
gemeenteleden bekijkt de informatie die binnenkomt) 
 

Vogelzang kan je opnemen via de app Merlin Bird ID. Je krijgt foto's en 
informatie over de betreffende vogel te zien.  
 

Sta eens stil tijdens een wandeling, kijk en luister. Bestudeer via de apps wat je 
ziet en hoort en verwonder je over de schoonheid om je heen. 
 
 

 

 

Actuele informatie over de  
Protestantse gemeente Onder de Wieken te Hoek 
is te vinden op www.pknhoek.nl of op Facebook 

 
Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden  

(Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website 
www.gelovenindedelta.nl 

 
 

 

 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

